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Je bent mens. Mens in weer en wind, mens bij hoog en bij laag.

Je doorstaat stormen, je doorstaat stiltes.
Je |ééft - je leeft wat er te leven valt.

En ergens een plaats om op adem te komen.
Mensen die je verwachten. Mensen die je omhelzen.
Ergens een thuis, een teder zinsverband.

Je gelooft het; je droomt het.
Het blijft onze dierbare werkelijkheid.
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Je zorgzaamheid, wi en zijn ons baken.
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%1 mei is onze lieve vader overIeJen

Wim Thomassen
weduwnaar van Dit Thomassen-van Pelt
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Wij zullen je ontzettend missen,

maar het troost ons dat je '\fuetrr'sar,ilen bent met moeders.
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